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Symposium

Op 2 november 2002 vindt in
Leiden een symposium plaats
over rol en plaats van de
klassieke Perzische poézie in
het moderne Iran. Het
symposium geeft niet alleen
een overzicht van de vele
omvangrijke thema's, genres en
poétische vormen, er wordt ook
nagegaan hoe de gedichten in
diverse contexten en situaties
in de hedendaagse Iraanse
samenleving worden gebruikt.
Ook het Perzisch buiten de
Iraanse grenzen komt aan bod.

Het symposium ‘Kilassieke
Perzische poézie als levende
traditie’ wordt georganiseerd
door de sectie Perzische Taal
en Cultuur (TCIMO),
Universiteit Leiden en The
Iranian Scientific Association in
the Netherlands (ISAN).

Aanvang: 12.45 uur

Plaats: Universiteit Leiden,
Cleveringaplaats 1, Gebouw
1175, Zaal 028, LAK theater

Entree: 5 Euro

Informatie en reservering:

P. Hanifi Moghaddam:

tel: 071- 513 17 54 (‘s avonds)
of A. A. Seyed-Gohrab,

tel: 071- 527 22 87 (overdag)

Vrijzinnigen en vrijdenkers en Omar

De kwatrijnent van Omar Khayyam zijn behaive voor literatoren, kunstenaars en
vertalers een bron van inspiratie geweest en object van studie voor filosofen, theologen en
geesteswetenschappers. Tijdens een van de laatste bijeenkomsten van het Genootschap hield
voorzitter Jos Biegstraaten een verhandeling over dit thema. Hieronder volgt een weergave
van deze lezing.

rizinnigen en vrijdenkers hebben een bepaalde levenshouding gemeen: ze

hechten grote waarde aan het kritisch verstand. Ze zijn voor het vrije onderzoek en

verwerpen dogma's. Vrijzinnigen stellen zich kritisch op tegenover het orthodoxe

denken en hechten aan de eigen verantwoordelijkheid bij de invulling van hun
geloof (het blijven gelovigen,; vrijzinnigheid is een beweging die ontstond in de
Hervormde Kerk). Heel kort door de bocht kun je zeggen dat ze zich daarin onder-
scheiden van de vrijdenkers, deze laatsten zijn veelal agnostici en atheisten.
In Omar zagen vrijzinnigen en vrijdenkers een vroege verwante geest. Ze herkenden bij hem
eenzelfde levenshouding: ook hij deed kritisch wetenschappelijk onderzoek, probeerde
levensraadsels te ontraadselen, verwierp dogmatisme en keerde zich tegen de orthodexie.

Prof. dr. L.J. van Holk (1893-1992)

In juli 1943 hield professor Van Holk in het gijzelaarskamp Sint Michielsgestel een lezing over
Omar Khayyam. Van Holk was hoogleraar theclogie te Leiden. Hij was een vrijzinnig theoloog,
sinds 1930 secretaris van de “International Association for Liberal Christianity and Religious
freedom”. Een van de medegijzelaars maakte in een Rubaiyat-uitgave aantekeningen van de
lezing. Van Holk begon met een inleiding op de Perzische letterkunde. Als “hoofdlijnen der
gedachtenwereld, de voornaamste themata van de dichter” (Omar) noteert deze mede-
gijzelaar:

a) de bittere pijn om de vergankelijkheid van het aardsche leven

b) de verontwaardiging of opstandigheid om de achtelooze verwoesting van het schone, edele,
verhevene door het lot, (evenzeer aan de vergankelijkheid prijsgegeven als het alledaagsche
en onedele..)

c) het drukkend overwicht van ellende over geluk

d) de dialektische verbinding van een ten diepste gezien, goddelijke bestemming en aard in
den Mensch met de wrange onnoozelheid en slechtheid v/d empirische mensch

) en daarom: zoek de roes van wijnkan en mingenot om te vergeten om het smartelijk
overbewuste Ik uit te doove

f) ‘t boek Prediker

g) de gedachte na de kringloop van dood en leven
“uw stof wordt omgearbeid tot een andre kan”.

In het boekje staan vier kwatrijnen van Leopold
opgetekend:

“Maak licht voor mij des levens zwaar gewicht,
Verberg mijn leed voor ‘s menschen aangezicht.
Geef heden vrede en voor morgen ga

naar Uw genade met mij ten gericht.

Goud en veel Koper als een Klokkespijs
goot eens de Maker in mijn vormmatrijs
naar Zijnen dunk, wie is er dan aansprakelijk
wanneer de Klok nu klinkt op hare wijs?

Tentmaker, zie, uw lichaam is een tent

den Sultan Ziel tot een kort logement.

De vorst vertrekt; straks vouwt het linnen op
de dood en geen, die nog de standplaats kent.

J.H. Leopold



Recente uitgaven

Een nieuwe uitgave van een
bestaande Franse Omar
Khayyam-vertaling is getiteld:
Robaiyat. Avant-lecture et
{ranscription poétique de
Jacques Gaucheron, suivis
d’un Tombeau d’Omar
Khayyam.

Het boekje is uvitgegeven door
Le Temps des Cerises. De prijs
is 10 euro. ISBN 2841093727
Alhoewel dat niet wordt
vermeld, gaat het om een
heruitgave van Gaucherons
vertaling uit 1979 waarin ook al
zijn Tombeau d’Omar
Khayyam’ was opgenomen.

Rubaiyat of Omar Khayyam.
lllustrations by Andrew Peno.
Rochester, Grange Books,
2001. De prijs £ 3,99. ISBN
1840133783.

Fraaie uitgave van FitzGeralds
eerste editie, met twintig
illustraties in kleur. De
tekeningen variéren in stijl,
soms recht toe recht aan, soms
enigszins symbolisch, of
herinnerend aan de
psychedelische tijden van de
jaren 60 en 70. Het verband
met de kwatrijnen is niet altijd
even duidelijk. Is de laatste
illustratie een poging tot Omars
portret?

Geen hart, dat niet verbloedt, van U gerukt;
geen oog, dat Uw aanschouwen niet verrukg;
daar is geen ziel, of om U, Onbekommerde
is zij in zorg en is om U bedrukt.”

Prof. Mr. Dr. Leo Polak (1880-1941)

Polak was als hoogleraar geschiedenis der
wijsbegeerte, de logica en de metafysica
verbonden aan de Universiteit Groningen. Hij
was oprichter van de Vereniging voor
Wijsbegeerte, actief voor de Volksuniversiteit
en voor de Vrijdenkers Radio Omroep. Hij
kan getypeerd worden als atheist, vrijdenker
en humanist. In 1940 werd hij op non-actief
gesteld, gevangen genomen door de Duitsers
en naar Sachsenhausen overgebracht, waar
hij na een operatie in december 1941
overleed.

In 1937 verzorgde Prof. Polak een cursus
voor de Radio-Volksuniversiteit, getiteld
“Noodlot en vrije wil”. Sprekend over het
noodlot, besluit het eerste deel van zijn
cursus aldus:

“Voor heden wil ik besluiten met het treffende
beeld , waarmee men van ouds het “Noodlot”
heeft gepersonificeerd: het is de speler van
het wereldspel - en wij mensen zijn de stenen
als van een dambord, waarmede het
levensspel gespeeld wordt - Zo formuleerde
het reeds de oude geniale Griekse denker
Herakleitos - en in dichterlijke vorm de
Perzische denker en astronoom Omar
Khayyam, wiens kwatrijnen, vierregelige
dichtspreuken, gedeeltelijk vertaald of
bewerkt zijn door de Engelsman FitzGerald,
in meesterlijke taal. Ik zal u het bedoelde
kwatrijn doen horen en het ook in het
Nederlands vertalen.

‘t Is all a chequer-board of nights and days
Where Destiny with men for pieces plays
Hither and thither moves and mates and
slays
And one by one back in the closet lays.

Nu woont een vos hier in 't paleis van Yam,

‘'t is hier dat laatst een hertje ter wereld kwam.
“Graaf” Bahram jaagde toch zo graag op graven¥,
zie hoe 't graf hém nu te grazen nam.

*) “graven” waren een soort wilde ezels

(Fur 7, Hed. 54)

In ‘'t Nederlands

‘t Al is een dambord, beurtelings dag en
nacht,

Wij zijn de stenen in des Noodlots Macht,
Het schuift ons heen en weer, maakt dam en
slaat -

Tot stuk voor stuk elk in de doos weer gaat.”

(Bron : Verspreide Geschriften deel I
Amsterdam 1947)

Anton Levien Constandse (1899-1985)

Anton Constandse was vrijdenker, humanist,
anarchist, journalist, schrijver, radiospreker,
filosoof en seksueel hervormer. In oktober
1940 werd hij met 109 andere Nederlanders
als gijzelaar naar Buchenwald gebracht,
vanwaar zij in 1942 werden overgebracht
naar Sint Michielsgestel. Hij hield daar
lezingen over Nietzsche, Montaigne en
Ortega y Gasset. Na de corlog schreef hij
scherpe analyses over politicke, culturele en
filosofische onderwerpen voor het Algemeen
Handelsblad, De Gids, De Groene, Vrij
Nederland en De Nieuwe Linie. Ook was hij
actief in de NVSH.

In 1860 publiceerde Constands een boek
waarin hij zoals hij zelf zegt een poging doet
enkele grote lijnen te schetsen in de
historische ontwikkeling sinds het begin der
20° eeuw. De titel luidt “het lot belooft geen
morgenrood” en is ontleend aan een kwatrijn
van Omar Khayyam, dat als titelgedicht het
boek opent:

In 't wisselvallig licht der maan
belooft het lot geen morgenrood
drink in de sluier van haar glans:
Lens rukt ons uit haar schijn de dood
OMAR-I-CHAJJAAM

Jos Biegstraaten

De maan schijnt door de sluier van de nacht,
dit is het mooiste uur, de hemel lacht.
Geniet er van, bedenk hoe vaak zij straks
ons graf zal strelen met haar stralenpracht.

(Fur 44, Hed. 53, Dsh 28)
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De zee van 't zijn is uit de nacht geboren,
geen kan de parel van 't begrip doorboren¥*,
Ze kletsen maar en verzinnen wat,

maar hoe het is zal je van niemand horen.
*) om hem te kunnen rijgen aan het snoer der kennis

Dirk M eursing



1llustrating Omar

o hen Edward FitzGerald published his version of the Rubaiyat of
(‘ Omar Khayyam in 1859 he could have had absolutely no idea of
1} D the ‘Omar’ publishing industry that would evolve from his action.
JJ & Over the last 140 years or so, since that date, there has been the
(o multitude of subsequent publications of Omar's Rubaiyat. Nearly
all of these have been of FitzGerald's poem, despite translations of
the Rubaiyat by other scholars. Many of these publications have been in
languages other than the original English of Fitzgerald. It has been estimated
that there have been around 2500 separate editions and reissues of the

Rubaiyat published, in over 50 languages ranging from Latin to Swabhili and
involving several hundred publishers.

In addition to this record, perhaps only exceeded by the number of
publications of the Bible or Shakespeare, there has been a further unusual
feature. This is the publication of a substantial number of the Rubaiyats in an
illustrated form. The first illustrated edition was published in the USA in 1884,
by the Boston firm of Houghton Mifflin, with illustrations by Elihu Vedder.
Since that date there have been over 300 different illustrated editions, with
some 150 illustrators. To the best of our knowledge, no other book has
enjoyed so many interpretations of its contents.

These illustrated editions, very largely of FitzGerald’s Rubaiyat, represent a
wide variety of styles, reflecting to some degree popular art forms over the
years. They range from attempts to be fully representative in the
interpretations of subjects in the quatrains to vague abstractions of the ideas
in the Rubéiyat. We are aiming in our researches @ to show how these
interpretations have changed over the time since FitzGerald revealed Omar's
treasure trove and Vedder first tried to illustrate it.

In studying all the different forms of illustration, two main approaches seem
possible. The first is to identify illustrations that are specifically attached to
individual quatrains, in contrast to illustrations that seem to simply suggest a
general theme or idea of the verses. The second possibility is to try to
recognise how far the illustrator is in the ‘orientalist’ tradition or is basing his
or her interpretations on, at [east, a reasonable knowledge or understanding
of the context in which the quatrains were written. This latter idea is, of
course, fraught with difficulties for a modern Westemer. However some ideas
of the traditions can be gleaned from the illustrations produced for Rubaiyats
in Iran and other Middle East countries, by local illustrators, or by those from
Iranians who live in the west, or from a study of early Persian miniatures or
paintings. Equally there is no reason why a modern book illustrator should not
just freely and liberally interpret the words and thoughts of the Rubdiyat in a
contemporary fashion without any attempt at authenticity.

We should perhaps ask, what is the purpose of illustration, especially for a
book of verse of a somewhat abstract nature? It is said that an illustration
should ‘illuminate’ or ‘light up’ the words that have been written. This is
perhaps possible when both words and illustration are being produced at the
same time with a single purpose. But, in the case of the Rubaiyat, it could be
that illustration is mainly a device of publishers to make a particular edition
more attractive overall, since to try to illustrate successfully the thought and
ideas of a poet who lived some 950 years ago in a foreign country is probably
asking the impossible.

Nevertheless there have been several illustrated editions of the Rubaiyat
where we, at least, feel that something of beauty has been inspired and
created by the words of Omar. The illustrator has produced a work of art in its
own right, which adds to the original text. We would include among these the
editions illustrated by Ronald Balfour (1920), Doris M. Palmer (1921), or
Robert S. Sherriffs (1847). It would be interesting to know what other readers
of Omariana think about this!

M We hope to publish the results of these as a book in due course.

W. H. Martin & S. Mason

Lint Growis, 63 Pettitts Lane,

Dry Drayton, Cambs., CB3 8BT, UK.

Tel+Fax: +44 (0)1954 782705

e-mail: SandraBill@leisureconsult.freeserve.co.uk

Ronald Balfour, 1920

Doris M. Palmer, 1921




Varia

Iran

Iran aux multiple visages editie,
Yves en Thérése Korbendau.
Paris, ACR Edition, 2000. ISBN
2-86770-131-7.

Engelse uitgave onder de titel:
The many faces of Iran, 2002.
Prijs ca. 90,- euro.

Hoewel dit prachtige fotoboek
niet direct iets met Omar
Khayyam te maken heeft, wordt
het hier toch vermeld. De liefheb-
ber van Omar droomt ongetwij-
feld bij tijd en wijlen van een reis
naar Iran, maar van al het fraais
dat dit boek te bieden heeft, kan
men zich zelfs in zijn meest exo-
tische dromen geen voorstelling
maken.

Het boek behandelt de volgende -

thema's: het oude Iran - de pe-
riode vanaf het keizerrijk van
Elam tot en met het pre-islamiti-
sche lran, Iran onder de Islam,
het christendom in Iran, en ten-
slotte de mensen, hun markten
en landschappen en tuinen en
parken.

Elk thema wordt belicht door de
talrijke kleurenfoto's, hier een
daar toegelicht door een korte
tekst,

Baskisch

Verleden jaar verscheen een
vertaling in het Baskisch onder
de titel: ‘Rubaiyatak’.

Uitgave: Gure Klasikoak, 2001.
ISBN: 84-7568-985-X. Prijs:
9,40 euro.

Een citaat:

“Biharkoak zer dizun gorderik
ez dakizunez,

saia zaitez gaur zoriontsu
izaten. Har ezazu

txarro bat ardo, ilargiaren
argipean eser zaitez eta

edan ezazu pentsatuz agian
bihar ifargia alferrik

arituko zaizula bila”

Redactie Omariana:
Everard Foeckstraat 13
3515 ED Utrecht

(020) 258 17 90
jmg.coumans@wxs.nl

Ida Gerhardt, Horatius en Omar Khayyam

nlangs verscheen het boek Stralende in gestrenge samenhang. Ida Gerhardt en de
klassieke oudheid van de hand van de classica Mieke Koenen (Historische
Uitgeverij, Groningen, ISBN 80-655-4442-9). Daarin valt ook de naam van Omar
Khayyam op bladzijde 44. Aldaar komt een recensie van Ida Gerhardt aan de
orde (uit De Gids, 1949, dl. 1, p. 149) van L.P. Wilkinsen's studie Horace and his
Lyric Poefry (1948). Het is maar een kort stukje, maar Gerhardt besteedt relatief
gezien veel aandacht aan een opmerking van Wilkinson dat Horatius' Ode |, 11,6 dezelfde
sfeer ademt als Khayyams kwatrijn ‘Ah, my beloved, fill the cup [etc.]. Gerhardt kan het daar
niet mee eens zijn, zij spreekt zelfs van een ‘afgrond tusschen beide verzen'.
Koenen schrijft echter: ‘Als men de betreffende passage uit de Oden opslaat ("Wijs zou je zijn
als je de wijn filtert en lange illusies // snoeit met kortheid van duur. Terwijl ik dit zeg, is de
jaloerse tijd / weggevlucht: pluk de dag en vertrouw nimmer op die van morgen” [vert. P.H.
Schrijvers]), lijkt zij te bedoelen dat de Latijnse verzen wat oppervlakkiger of minder suggestief
zijn dan die van Omar Khayyam, maar is het verschit werkelijk zo immens groot als zij
beweert?” (Koenen, p. 44).
Marco Goud

I’Algébre d’Omar Alkhayyami

inds kort is dit werk, uitgegeven door F. Woepcke (Parijs, Duprat, 1851) in
‘ ’ gedigitaliseerde vorm beschikbaar. De Parijse uitgave is inmiddels een collectors
itern, en wordt nog maar zelden in het antiquariaat of in bibliotheken aangetroffen,
reden om de gedigitaliseerde versie hier te vermelden.
Woepcke's uitgave is onder meer gebaseerd op een afschrift in het Arabisch,
gemaakt in de zeventiende eeuw voor de Leidse origntalist en wiskundige Jacobus
Galius (1596-1667).
De tekst is te vinden op de website ‘Gallica’, de toegang tot gedigitaliseerde documenten van
de Franse Nationale Bibliotheek (http://gallica.bnf.fr/). De zoekmachine Google vindt met het
zoekwoord “Woepcke” dit document als eerste.
De manier waarop de tekst wordt gepresenteerd is echter niet erg gebruiksvriendelijk. Het
beste kan men het document als tif- of pdf-bestand downloaden naar de eigen harde schijf
(Télechargement de I'ouvrage) en vervolgens printen of bekijken.
Bestandsgrootte: 7898k, ca. 15 4 20 min., in druk 209 pag.
Op dezelfde wijze kan men beschikken over de gedigitaliseerde tekst van de studie van
Laurent Tailhade: “Omar Khayyam et les poisons de l'intelligence”
Grootte 2151k, ca. 5 min., in druk 100 pag.
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Vervolg Varia

Internet
Enkele interessante websites:

Nederlandse website over Omar Khayyam, met vertalingen en bibliografie van edities:
www.omarkhayyamnederland.com

Een ltaliaanse site Omar Khayyam: una strada verso l'unita dellessere e del sentire
http:/fweb.infinito.it/utenti/s/superzeko/doc/Omarkhayyam. htmi

Een Friese pagina over Inne de Jong en Omar Khayyam
Omar Khayyam, it kwatryn en Fryslan
http:/faww kistwurk. nl/kist-6/khayamomar.htm

e-Books
Elektronische edities of e-books van de Rubaiyat zijn te koop via de website van de eBookMall
* hitp:/fwww.ebookmall.com. Er zijn verschillende zogenaamde formats waarin e-books worden

aangeboden, bijvoorbeeld pdf-, html- of word-format. De prijzen voor een Rubaiyat-uitgave
variéren van § 1.75 tot $ 6.95.

Boekenpost

In het september/oktobernummer van Boekenpost bespreekt Kees Hendrikse in de rubriek Boek-
boeken, een tweetal romans over Omar Khayyam, te weten ‘Samarkand’ van Amin Maalouf en
‘Omar Khayyam’ van Harold Lamb. Boekenpost nr 61 (jrg. 10), sept./okt. 2002, p. 34-35.
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